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Van de redactie 
 
Dankzij de heer Berkhoff, die mij attent maakte op de juiste nummering, weet ik dat.  
sinds februari 1991 dit bulletin twee maal per jaar verschijnt. Hem wil ik hartelijk danken 
voor deze tip en ook voor het kritisch lezen van de eerste drukproef.  
Dit is dus nummer 38. Wie weet hebben we bij de volgende ledenvergadering een 
feestje ter gelegenheid de twintigste verjaardag en het uitkomen van nummer 40 deze 
Nieuwsbrief. 
 
Wat ik heel jammer vind, is dat Derek Suchard niet meer kan zorgen voor de 
vormgeving van de Nieuwsbrief. Hij heeft te veel werk en moest gas terugnemen. Ook 
de website als meldpunt moet hij opgeven. We gunnen hem graag de nodige ruimte en 
inspiratie en danken hem voor zijn enthousiaste inbreng en de vlotte manier waarop hij 
als (vice)voorzitter in de bestuursvergadering optrad. 
 
We gedenken met groot respect en veel dank Lies Hoekstra-Kan. Zij overleed dit 
voorjaar op 28 maart. Jarenlang zette zij zich in voor de vereniging, niet alleen nationaal 
maar ook internationaal in de IARF-Council.   
 
Tenslotte wil ik hier heel graag Joost Röselaers en zijn Anne-Rose feliciteren met hun 
huwelijk op die zonnige zaterdag 13 juni 2009. Met de wens: leef lang en gelukkig, rust 
zoekend bij elkaar.  
 
Annelies Trenning 
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De foto’s op de voorpagina 
 

1 Chris Hudson (Belfast, Noord Ierland) 
2 Marleen Kersjes - De Muinck Keizer (Zeist) en Lucie Meijer (Amsterdam) 
3 Olga Lukács (Koloszvar, Transsylvanië, Roemenië) en Rolf de Groot (Utrecht) 
4 Marcel Bruins, de pianist (Utrecht) 
5 Tina Geels (Utrecht) en Constance Wardenaar (Amsterdam) 
6 Lense Lijzen (Groningen) 
7 Joost Röselaers en Anne-Rose de Gier: op hun huwelijksdag  
   (Waalse Kerk, Den Haag), 13 juni 2009 
8 Derek Suchard (Haarlem, scheidend bestuurslid) 
9 DE (?)watertoren in Mannheim 
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Van de Voorzitter                                                      Van Ramadan tot Mannheim. 
 
Ik weet niet hoe het u is vergaan, maar de afgelopen tijd heb ik mijn nogal verbaasd. In 
Rotterdam heeft Ramadan een andere betekenis gekregen dan de gebruikelijke 
vastenmaand. Schijnbaar zomaar is de heer Ramadan in Rotterdam ontslagen omdat hij 
voor een televisie station werkte dat mede gesponsord wodt door de Iraanse staat. Heeft 
iedereen zitten slapen vroeg ik mij af. Was het niet publiek geheim dat de heer 
Ramadan orthodoxe ideeën heeft, die door een zo vrijzinnige samenleving als de onze 
als schokkend worden ervaren ? Hadden we niet beter antecedentenonderzoek moeten 
doen om te zien waar hij voor staat ? 
Ik ga uit van de integriteit van de heer Ramadan, ook al zijn zijn ideeën niet de mijne. En 
ik verbaas me erover, en hiermee schaar ik mij achter de “poldermoslim” die in Trouw 
schreef,  dat wij niet  iemand uit onze eigen samenleving hebben gekozen die succesvol 
zou kunnen zijn als bruggenbouwer, maar wel iemand uit Zwitserland. Ook werd 
gewezen op het verschil tussen de denkende, studerende islamist en moslim in het 
dagelijks leven.   Het eerste wat je op de universiteit leert is bronnenonderzoek. Het lijkt 
erop dat de pers hiervan niet op de hoogte is. Schokkend hoe men elkaar na praat.  
Wij nemen afscheid van Derek Suchard onze vice-voorzitter. We danken hem voor zijn 
inzet als bestuurslid, in het bijzonder in het mede vorm geven aan een website om te 
gaan inventariseren of er in Nederland mensenrechten inzake godsdienstvrijheid 
geschonden worden. 
Tenslotte wil ik uw aandacht vestigen op twee belangrijke data.                                    
In de eerste plaats: kom allen naar de ledenvergadering van 10 oktober aanstaande 
waar de u wel bekende John Taylor als gast zijn bijdrage zal geven. Ten tweede en 
vooral: kom naar de conferentie in Mannheim, waar onze Wytske Dijkstra een grote 
inbreng heeft  wat betreft de organisatie. 
 
Frans Ootjers 
 
 

 
TOT ZIENS IN MANNHEIM 

 

op de IARF-EME-conferentie.  
Locatie: Freireligiöse Gemeinde ,L 10, 4-6 (dit is het adres) 

TIJD 
van donderdag 22-OKTOBER, 18.00 uur tot zondag 25-OKTOBER, 14.00 uur 

KOSTEN € 75,00;  
hierbij zijn lunch en diner op vrijdag en zaterdag 
en ook de excursie naar Heidelberg inbegrepen 

 
ONDERDAK: zelf regelen.TIP:   

Hotel am Bismarck en City Hotel  hebben kamers beschikbaar voor deelnemers aan de 
conferentie tegen een special tarief; mits bij boeking IARF vermeld wordt. 

OPGAVE (voor 30 september) bij WYTSKE DIJKSTRA: 
wytskedijkstra@casema.nl 
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voor vrijheid van levensovertuiging 
 

UITNODIGING 
 

voor de Najaarsbijeenkomst van de IARF-Nederlandse Ledengroep op 
 

10 OKTOBER 2009 
KEIZERSGRACHTKERK - AMSTERDAM 

 
tussen Leidsestraat met, tram 1,2 en 5) en Vijzelstraatstraat met tram 16,24,25 

1017 AM  Amsterdam, Keizersgracht  566, telefoon: 020- 6266868 
 
10.00 uur zaal open, ontvangst en inschrijving 
10.30 uur algemene ledenvergadering van de IARF - Nederlandse LedenGroep 
12.30 uur  lunchpauze;(lunch zelf meebrengen, koffie en thee aanwezig) 
13.30 uur  middagprogramma onder voorzitterschap van bestuurslid: At Ipenburg 
  met als gastspreker IARF-vertegenwoordiger bij de  Verenigde Naties   
  in Geneve: 
 

JOHN TAYLOR: 
 
Onderwerp: <<  Proposed UN Decade for Interreligious and Intercultural Dialogue,  

Understanding and Coöperation for Peace  >>. 
 
14.15 uur korte pauze 
14.30 uur Gelegenheid tot gedachtenwisseling 
15.30 uur  afsluiting 
 
Toelichting:  
Vanuit de interreligieuze organisaties zoals de IARF, is  het initiatief gekomen om genoemde Decade voor te 
stellen. Dit voorstel aan de Verenigde Naties is nog niet gehonoreerd met een besluit tot een 10-jarenplan 
voor Interrelieuze en Interculturele Dialoog, Begrip en Samenwerking voor Vrede. 
IARF heeft een officiële NGO-status in Genève.  
De toespraak zal gehouden worden in het Engels. Indien gewenst, kan er voor vertaling gezorgd worden. Dit 
dan graag opgeven bij  de secretaris, Annelies Trenning, Paduaweg 65, 3734 GJ Den Dolder, tel. 030-
2281777 a.a.trenning@xs4all.nl 
 
Over Dr John Taylor- 
1959-1973: Studie en docentschap Islam  (Cambridge, Punjab, McGill, Birmingham & Harvard universities).  
1973-1983: Dialogue programme of World Council of Churches 
1983-1992: Secretary General of World Conference on Religion and Peace/International 
1993-2000: Conference of European Churches 
2001-         :UN (Geneva) representative of International Association for Religious Freedom 
 

WE ZIEN ELKAAR OP 10 OKTOBER 2009 ! 
 

 
U bent toch al donateur van de Stichting  

EXIT ? 
www.EveryOneWeb.com/exittranslations.com 
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ConceptAgenda voor de ledenvergadering van de IARF-NLG op 10 oktober 2009 
   (1) Opening door de voorzitter en vaststelling agenda 
   (2) Notulen vorige vergadering, 01-11-2008 
   (3) Ingekomen stukken 
   (4) Secretarieel jaarverslag 
   (5) Financieel Jaarverslag 2008  
   (6) Verslag kascommissie en Décharge van het bestuur  
   (7) Verkiezing kascommissie  
   (8) De websites 
   (9) Bestuursverkiezing:  
- Frans Ootjers is 10 jaar in het bestuur. Dat is de maximale termijn. Hij wil nog wel een jaar  
   aanblijven. Aan de ledenvergadering wordt volgens de statuten, gevraagd dispensatie te  
   verlenen en in te stemmen met nog een jaar bestuurslidmaatschap van Frans Ootjers 
- Door het aftreden van Derek Suchard is er een vacature ontstaan. Het bestuur stelt voor  
   deheer  Kees de Haas, die al gedurende een aantal jaren de VVP in ons bestuur heeft  
   vertegenwoordigd, in zijn plaats te benoemen. Tegenkandidaten kunnen gemeld worden  
   voor 7 oktober 2009 bij de secretaris van het Bestuur, Annelies Trenning, Paduaweg 65,   
   3734 GJ Den Dolder, telefoon 030-2281777. 
  (10) IARF-EME in Mannheim .  
  (11) Het ELPN ; In Mannheim zal een discussie worden gevoerd over de structuur  
   van IARF. Als voorbereiding hierop nu een bespreking van de plannen m.b.t. het ELPN die 
   Joost Röselaers en At Ipenburg hebben ingediend. Deze voorstellen zijn te vinden op blz. 9 
   en over het waarom van het ELPN staat iets op blz. 10 van deze Nieuwsbrief.  
  (12) Nieuws van de Council en het Congres in India in 2010  
  (13 De Charter for Compassion. Het bestuur is van mening dat IARF niet gemist kan worden  
   op  de lijst van supporters voor de Charter for Compassion en wil aan de Council voorstellen  
   de Charter for Compassion te onderschrijven. De ledenvergadering wordt verzocht dit verzoek 
    te ondersteunen. 
  (14) Over de Golden Tube Award en RFYN (Religious Freedom Youngadults Network).   
  (15) Tussentijd financieel verslag 2009 en begroting 2010  
  (16) Rondvraag  
  (17) Sluiting 

 

Charter for compassion   www.charterforcompassion.org 

 
Karen Armstrong, uitgetreden non en schrijfster van een groot aantal boeken over 
gemeenschappelijke aspecten in jodendom, christendom en islam heeft de zgn TED-community 
te hulp geroepen om een Charter for compassion te maken-met de bedoeling de Gulden regel in 
ere te herstellen, die in de grote religies centraal staat:                                                                
Wat gij niet wit dat u geschiedt, doe dat ook een anders niet.                                             
Deze Charter for compassion wordt samengesteld via internetbijdragen.                                                                                               
Wat de Charter niet wil suggereren is: dat alle religies hetzelfde zouden zijn, of dat compassie het 
enige is wat telt in religie, noch dat religie het monopolie op compassie bezit.                             
Wat deze Charter wel stelt is dat compassie in alle grote religies, en spirituele en ethische 
tradities hoog in het vaandel staat. Vervolgens dat de Gulden regel onze eerste plicht is en dat 
die niet beperkt kan blijven tot de eigen politieke, religieuze of etnische groep. En ten slotte dat in 
onze verdeelde wereld compassie een uitgangsbasis kan zijn voor de wereld als gemeenschap                                      
Bekende namen als die van, Salman Ahmad, Tariq Ramadan, , DesmondTutu , Awram 
Soetendorp, Jean Zaru  komen voor op de lijst van de Council van de Charter for Compassion. 
Ook organisaties ondersteunen deze Charter, bijvoorbeeld de American Society for Muslim 
Advancement, Cordoba Initiative, Interfaith Youth Core, International Movement for a Just World, 
Global Tolerance en andere.  
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Gulden Regel:  < Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet >  

Op donderdag 12 november 2009 zal wereldwijd de lancering plaatsvinden van het Charter for 
Compassion, gevolgd door de Week van Compassie (13-19 november) Zeven steden in de wereld 

nemen hierin het voortouw en organiseren o.a. lezingen, debatten, schrijfwedstrijden, concerten 
en tentoonstellingen rond Compassie en de Gulden Regel. 

In Nederland zal deze lancering plaatsvinden in de Mozes & Aäronkerk te Amsterdam. 

www.mozeshuis.nl 

 
IARF- Dutch Chapter NLG,jaarverslag verenigingsjaar 2008-2009 

 
Konden we het vorig verenigingsjaar optimistisch afsluiten, dit jaar kregen we vlak voor 
de zomervakantie bericht dat Derek Suchard zich moet terugtrekken uit het bestuur. Een 
tegenvaller. Andere tegenvaller was, dat de Tweede internationale vrijzinnige 
vrouwenpredikantenconferentie (womeninministry II) in Amersfoort door verschillende 
oorzaken geen doorgang kon vinden. 
 
Maar er zijn over het afgelopen jaar ook zeker vrolijke gebeurtenissen te melden. 
Op de Najaarsbijeenkomst 2008 in Velp kregen we het verhaal van Arne Mosselman 
over de jongeren-conferentie in Amman, muziek uit ZuidAfrika en een schitterende 
inleiding van Ivo de Jong over Cordoba. 
Half november mochten twee van ons delen in de feestvreugde, toen de Unitarische 
kerk van Transsylvanië haar 440 jarig bestaan vierde. 
In de Voorjaarsbijeenkomst, georganiseerd in samenwerking met de TEC (Taakgroep 
Europese Contacten van de Remonstrantse Broederschap) in Bussum, kwamen de 
onderwerpen Healing of Memories en Reconciliation., ingeleid door Olga Luckacs en 
Chris Hudson, aan de orde. En bij de afsluiting van die dag maakten we op - nieuw of 
voor het eerst - kennis met liederen uit  tradities van verre landen onder leiding van At 
Ipenburg, ons nieuwe bestuurslid. 
Met de websites werd enige vooruitgang geboekt. Het werk aan de website met 
meldpunt is weliswaar stil komen te staan; er wordt onderzocht hoe het verder kan. 
En via LinkedIn krijgt IARF-NLG wellicht meer bekendheid.  
Ook is er een opzet gemaakt voor een wedstrijd film/video/clip voor jongeren. 
Tenslotte: aan het meedenken over Mannheim 2009 en het formuleren van een 
themavoorstel voor het Wereldcongres 2010 in Kochin is ook behoorlijk wat tijd besteed. 
 
In dit verenigingsjaar kwam het bestuur vijf maal bijeen, meestal ten huize van de 
Remonstrantse Broederschap in Utrecht; een enkele keer op een andere locatie.  
Twee keer kwam een nieuwsbrief uit en twee keer werd een Newsletter vanuit de 
Headquarters. verzonden per mail of per post. 
Het ledental, na 5 opzeggingen dit jaar, is nu 85.  
De bijeenkomst in Velp werd bezocht door 20 en die in Bussum door 48 personen 
Er werd aan  30  mensen een copie gestuurd van de lezingen in Bussum. 
Mogen we concluderen dat deze balans positief resultaat laat zien ? 
 
Annelies Trenning, 
secretaris       Den Dolder, 2 september 2009 
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Hulp is altijd goed en komt nooit te laat 
 

Onder dit motto gingen Nel Sanders van de Stichting Vriendenkring Groningen-
Roemenië en Onno Oeseburg van de Taakgroep Europese Contacten (TEC) in juli twee 
weken naar Roemenië. De Stichting verleent vooral hulp in de dorpen Balda en Samasu 
in het centrale deel van Transsylvanië. 
In deze dorpen wonen Roemenen, Hongaren en Roma's doorelkaar. Dorpen waarvan er 
zoveel zijn in Roemenië. Oroian, de Roemeense oud-hoofdonderwijzer in Balda en 
Maradonna, een Roma-onderwijzer in Sarmasu fungeren als contactpersonen voor de 
Stichting voor de verdeling van geld en goederen. Nel Sanders gaat enige malen per 
jaar naar Roemenië om schrijnende gevallen te bezoeken en met de contactpersonen 
naar oplossingen te zoeken. 
De Roma's in Balda leven onder zeer primitieve omstandigheden. Hun huis is vaak niet 
meer dan een lekke hut met een vloer van aangestampte aarde. Verder bestaat de hut 
meestal maar uit één ruimte waar geleefd en geslapen wordt. Met de Hongaren en 
Roemenen is het iets beter gesteld; voor de kredietcrisis werden er nog huizen 
gebouwd, maar de bouw is geheel stil komen te liggen. Ontslagen vallen er bij de vleet 
en een sociaal vangnet is er niet bij. De mensen moeten maar zien hoe ze aan de kost 
komen. Dit leidt vaak tot creatieve oplossingen. Zo was er een verlamde vrouw, die een 
kleine uitkering had maar geen verzorging. Een andere vrouw met haar dochtertje trok 
bij haar in en verzorgt de vrouw. Wanneer de verlamde vrouw komt te overlijden dan erft 
de verzorgende vrouw met haar dochter het huisje.  
De geschiedenis speelt ook altijd nog een grote rol. Zoals bij de heer Boca, een man van 
83; hij was onderwijzer tijdens het bewind van Gheorgui-Dej; werd gedwongen lid van de 
communistische partij te worden, maar weigerde. Kreeg nog een tweede kans, maar 
weigerde weer. Kwam toen voor de keus of lid van Securitate of naar een werkkamp. 
Het werd werkkamp. Onder Ceausescu werd het bewind aanvankelijk iets menselijker 
en mocht Boca weer een tijdje onderwijzer worden. Deze levensgeschiedenis betekent 
echter, dat er maar een klein pensioentje overbleef. 
 
Corruptie speelt vooral in de gezondheidszorg een grote rol; heb je geen envelop met 
geld, dan kun je een tijdige behandeling wel vergeten. Dit overkwam de zoon van de 
buren van Maradonna, die aan de blindedarm geopereerd moest worden. Hij kwam 
achter in de rij en zou het niet overleven als men niet met geld over de brug kwam. Nu 
moet gezegd worden, dat de inkomens van de artsen laag zijn en vaak niet meer dan    
€ 250,- per maand bedragen. 
 
Is het nu allemaal kommer en kwel in Roemenië? Nee, er worden verwoede pogingen 
gedaan om de corruptie te bestrijden. Zo zijn er nu tribunalen, waar men misstanden kan 
melden en deze worden op TV breed uitgemeten. 
Aan de ontwikkeling van het toerisme wordt het nodige gedaan. Moldavië in de Karpaten 
is beroemd om zijn kloosters. De natuur in de Karpaten is van een schoonheid, die wij in 
Europa zelden meer tegenkomen.  
Aan de rand van de steden ziet men vestigingen van Westerse bedrijven ontstaan en 
hier ziet men het verschil tussen stad en land. In de stad de bruisende dynamiek; op het 
land de stilte.  
Op de lange termijn komt het wel goed. Alleen op de korte termijn zullen we moeten 
helpen om de ergste nood te lenigen.      
 
Onno Oeseburg 
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De Affaire Ramadan:  
 
Onlangs is per 1 november 2009, maar feitelijk op staande voet, de Zwitserse Prof. Tariq 
Ramadan na tweeëneenhalkf jaar ontslagen als integratieexpert bij de gemeente 
Rotterdam en als gasthoogleraar bij de Erasmus Universiteit Rotterdam. De aanleiding 
was een zeer aggressieve en insinuerende column van Amanda Kluveld. in de 
Volkskrant over Tariq Ramadan als "De schande van Rotterdam". .Hij zou met zijn 
medewerking aan Press TV steun leveren aan het moorddadige regiem in Teheran. Mw 
Kluveld is Universitair Hoofddocent en Directeur van de opleiding 
Cultuurwetenschappen/Arts&Culture aan de Faculteit der Cultuur- en Maatschappij-
wetenschappen van de Universiteit van Maastricht. Een paar dagen later kreeg ze steun 
van de hoofdredactie van De Volkskrant, en niet veel later nam het Rotterdamse College 
het besluit om Ramadan te ontslaan als adviseur. De Erasmus Universiteit volgde niet 
veel later met het ontslaan van Ramadan als gasthoogleraar. Press TV claimt 
onafhankelijk te zijn. Er is niets in de praatprogramma's van Ramadan op Press TV dat 
uitgelegd kan worden als steun aan het bewind in Teheran. Meer over Press TV op 
http://en.wikipedia.org/wiki/Press_TV   

Dat de gemeente Rotterdam zich van hem distantieerde acht  ik bedenkelijk maar het is 
nog veel bedenkelijker dat de Erasmus Universiteit als academische instelling gemeend 
heeft zich van hem te moeten ontdoen zonder hoor en wederhoor. Dit is de naam van 
Erasmus onwaardig. 
 
Eerder, op 11 september 2008,  voerde Ramadan een debat met Bolkestein. Het kwam 
neer op een volkomen afgang van Bolkestein, die gewoon zijn huiswerk niet had gedaan 
en zeer persoonlijke aanvallen op Ramadan en op de Islam deed. De link is ook te  
vinden op http://extra.volkskrant.nl/opinie/artikel/show/id/3959 
 
In feite zegt Bolkestein niets anders dan wat Wilders ook zegt over de Islam.  Enkele 
van zijn uitspraken zijn feitelijk onjuist en zeer negatief over de Islam en over religie in 
het algemeen. Een voorbeeld is Bolkestein's uitspraak dat tegenwoordig de meeste 
terroristen Moslims zijn. De implicatie is dat er iets ernstig mis is met "de" Islam.  Zou 
Bolkestein bewust het terrorisme van onder andere de IRA, de ETA , de Oklahoma 
Bomber, de Tamil Tijgers van Tamil Eelam, de Bhindranawale Tiger Force van de Sikhs 
en de Lord's Army in Noord Oeganda over het hoofd zien in het debat met Ramadan?   
Is, zoals Bolkestein beweert Averroës (Ibn Rushd, 1126-1198) werkelijk de laatste 
belangrijke Moslim filosoof, behalve Ibn Khaldun  (1332-1406)? Het is beledigend voor 
generaties Moslim geleerden sinds de 12de eeuw.  Ook zouden Moslim landen 
tegenwoordig  "decadent" zijn (Maleisië, Indonesië, Marokko, Uzbekistan?) .   
Ramadan reageerde, terecht naar mijn mening, achteraf furieus op de kwaliteit van de 
bijdrage van Bolkestein in een achtergrondartikel in De Volkskrant 20-9-2008   
zie ook:  Elseviers Weekblad van 31 augustus 2008)    
Ik doe mijn best door op de internet fora waar hierover gediscussieerd wordt wat 
tegenwicht te bieden, zoals hier; 
http://extra.volkskrant.nl/opinie/artikel/show/id/3931/De_schande_van_Rotterdam_heet_
Tariq_Ramadan. 
 
In april vergaderde het College naar aanleiding van de beschuldiging van de Gay Krant 
dat Ramadan homofoob is. Uit onderzoek bleek dat de originele citaten onjuist 
geïnterpreteerd waren. Mw Kluveld begint haarartikel toch weer met deze beschuldiging. 
Ze spreekt uitermate negatief en beledigend over de regering van Iran. Ze overtreedt 
hiermee Art. 267 van het Wetboek van strafrecht. Dat verbiedt het beledigen van een 
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"bevriend staatshoofd”. Kluveld beschuldigt Ramadan ervan dat hij door mee te werken 
aan Press TV het regiem in Teheran steunt. Dan moet vervolgens nog aangetoond 
worden dat Press TV, dat beweert onafhankelijk te zijn, dat niet is. Het bewijs is mager. 
In de verslaggeving zouden "demonstranten" "rellenschoppers" genoemd zijn. Dit 
overtuigt niet. Niemand kan aantonen dat de programma's van Ramadan zelf steun 
bieden aan de Iraanse regering, eerder het tegenovergestelde, door indirect kritische 
vragen te stellen bij de theologische legitimering van het bewind. 
Het besluit van het Rotterdamse College, na een hoofdartikel in De Volkskrant, waar mw 
Kluvelds argumentatie overgenomen wordt, is duidelijk overhaast genomen. Het zou 
redelijk zijn geweest om eerst Ramadan zelf te horen. Ramadan heeft al aangekondigd 
het ontslag juridisch aan te vechten. Dat gaat hij waarschijnlijk winnen.  
 
Gelukkig zijn er nog wetenschappers, verbonden aan de Erasmus Universiteit, die 
protesteren tegen het besluit van het Rotterdamse College en de Rotterdamse 
Universiteit, en openlijk opkomen voor de academische vrijheid van Ramadan op hun 
universiteit. Te hopen is dat academici van andere universiteiten zich massaal bij dat 
protest aansluiten.  
 
Het platte, ongenuanceerde populisme en de zeer negatieve houding ten opzichte van 
"de" Islam is geboren uit angst. Het is een punt van grote zorg dat zelfs intellectuelen als 
Bolkestein en Kluveld zich in  deze gelederen plaatsen met aantoonbaar onjuiste 
uitspraken. Deze worden echter wel beeldbepalend.  
Tegengeluiden, zoals van Prof. Karel Steenbrink,  komen onvol-doende aan de orde. Ik 
kan wat dat betreft wijzen op het uitgebreide artikel van Ian Buruma in de New York 
Times over Ramadan. Zowel Buruma als de NYT staan boven elke verdenking van 
partijdigheid. Toch blijkt zo'n tegengeluid niet echt aan te slaan.  
Zie: http://www.nytimes.com/2007/02/04/magazine/04ramadan.t.html 
 
 De IARF-NLG maakt zich ernstige zorgen over de kwaliteit van het publieke 
 debat in Nederland over religie, met name over "de" Islam,  en over het  
 emotionele karakter van het taalgebruik.  
 
At Ipenburg 

 
De toekomst van het ELPN 

Verslag van het gesprek tussen Joost Röselaers en At Ipenburg, Alphen, 10 februari 2009, tevens voorstel 
I- Website At gaat achter de inlogcodes aan van de huidige site. 
  Hij gaat de site zelf vernieuwen, en kijkt hoe ver hij hier mee komt. 
  Zo nodig maakt hij gebruik van externe expertise (tot maximaal 500 euro). 
II- Bestuur Het is handig om een bestuur/stuurgroep samen te stellen voor de ELPN. Hierin hebben  
  At en Joost plaats, en een derde lid.. Daarnaast is er in ieder land een contactpersoon:  
 -Frankrijk (Joost polst Caspar Visser ’t Hooft) 
 -Noord-Ierland (Chris Hudson?) 
 -Roemenië (Tina noemt Czire Szabolcs)  
 -Duitsland (Wytske noemt A.Rössler)  
 -Italië (Waldenzen)  
 -Zwitserland 
 -Hongarije (Unitarische kerk) 
 -Tsjechië  
III- Congres  Te organiseren in samenwerking met de franse organisatie Evangile et Liberté. Voorjaar  
  2012 (in Avignon?) 
IV- Tijdsplanning 
-Regelmatig overleg tussen At, Joost en derde bestuurslid. 
2009: update site, regelmatig bijhouden.   2009, Mannheim: overleg met contactpersonen.- 
2010: officiële presentatie bij wereldcongres   2012: congres in Frankrijk  



 10 

 
Waarom een ELPN ? 
ELPN staat voor European Liberal Protestants Network. Dit netwerk (in het Frans: réseau) is opgericht 
nadat ook niet-christenen lid werden van de IARF. Tot die tijd fungeerden de bijeenkomsten en congressen 
van de IARF tevens als netwerkgelegenheid voor de vrijzinnig protestanten in Europa. Deze ontmoetings-
kans mocht niet verloren gaan. Daarom startte men het ELPN en zo groeide de traditie dat vrijzinnig 
protestanten bij elkaar komen voorafgaande aan een IARF-congres. 
Onder auspiciën van ELPN kwamen er brochures en boekjes uit over onderwerpen als doop en avondmaal 
in de verschillende groeperingen. Peronne Boddaert was eén van de belangrijke animatoren. Na haar 
overlijden en met het verplaatsen van het IARF-kantoor naar Japan, dreigde dit netwerk minder actief te 
worden. De techniek schreed voort. Een nieuwe duidelijkheid was gewenst.. 
Joost Röselaers en At Ipenburg maakten een plan voor het ELPN (een netwerk op persoonlijke titel, niet 
onder directe verantwoordelijkheid van de IARF). 
Het bestuur wil dit kort aan de orde stellen op 10 oktober, omdat het ELPN uit de IARF voortkomt en wellicht 
anderen er zich hierbij zouden willen aansluiten. 

 
De International Association for Religious Freedom (IARF)  IARF-EME en de Vereniging  IARF 

Nederlandse LedenGroep (Dutch Chapter) 
De IARF is 25 mei 1900 opgericht in Boston, USA en staat geregistreerd in Engeland. Het internationale 
secretariaat is gevestigd in Osaka, Japan. De IARF kent het lidmaatschap voor:        -groepen, d.w.z. 
religieuze en/of kerkelijke organisaties en verenigingen                                                                                                                                                         
(membergroups,  in het Nederlands: lidgroeperingen)                                                                                                            
-individuele leden, verenigd in Chapters                                                                                          
(in  het Nederlands: ledengroepen), dit zijn verenigingen van 25 of meer individuele leden. 
 

Hebt u dit al genoteerd ?  →  September 2010  IARF-Wereldcongres  Cochin, Kerala, India 
 

Dutch Chapter en IARF-EME 
De Nederlandse LedenGroep (Dutch Chapter) valt onder de IARF-regio Europa en het Midden Oosten 
(EME) voor informatie over IARF-EME : Wytske Dijkstra, wytskedijkstra@casema.nl                                                                                               
De Nederlandse LedenGroep van IARF heeft als doelstelling: een ontmoetingsplaats te zijn voor allen die 
zich verbonden weten met het streven naar vrijheid van godsdienst en levensovertuiging en de bevordering 
van mensenrechten op dit gebied en organiseert 2x per jaar een bijeenkomst. Leden ontvangen 2x per jaar 
het Nieuwsbericht en tevens het in het Engels geschreven IARF Annual Report. Ook worden er regelmatig 
Newsletters en persberichten per e-mail verstuurd. De contributie bedraagt minimaal € 30 per jaar. Hiervan 
wordt een deel afgedragen aan het Internationale Secretariaat van de IARF.                                                  
Giften zijn welkom. ING-rekening no.: 0009676 t.n.v. NLG IARF te Amsterdam.                                                                              
De NLG IARF heeft een ANBI-registratie bij de Nederlandse Belastingdienst. 

Bestuur IARF-NLG 
At Ipenburg, Maastricht, lid, - theoikos@yahoo.com - telefoon: 043-3630808 

Lucie Meijer, Amsterdam, penningmeester - telefoon: : 020-6693912 – luciemeijer@xs4all.nl 
Bankrekening: ING-bank nr.: 9676  t.n.v. Penningmeester IARF Ned. Ledengroep, Amsterdam 

Frans Ootjers, Rotterdam. voorzitter - fransootjers@tiscali.nl - telefoon: 010-4257480 
Joost Röselaers, Leiden, lid telefoon: 071-5127262 - jhroselaers@orange.nl  

Annelies Trenning, Paduaweg 65, 3734 GJ Den Dolder, secretaris, telefoon: 030 2281777, 
iarf-nlg.tre@xs4all.nl 

De volgende Websites zijn in op-en herbouw 
ELPN:                       http://www.liberalprotestants.net/ 
ELPN blog:                http://liberalprotestants.blogspot.com/ 
IARF EME                 http://iarf.net/2008site/Members/EuropeandMiddleEast/Home.htm 
IARFDutchChapter : 
http://www.iarf.net/2008site/Members/EuropeandMiddleEast/Chaptersandgroups.htm 
 

 
 

wapen van Mannheim:de kleuren zijn keel (rood) voor het teken en de kroon v.d.leeuw)  
goud (geel) voor veld en leeuw; sabel (zwart) voor veld 


